
Zondag 10 maart 2024 in de Lukaskerk  - Thema: wagen 

Voorganger: Henk Baars 
Muziek: Niels Zeven – alle liederen komen uit Verzameld Liedboek 
Ambtsdrager: Karin Astrid Siegmann 
Commissie Eredienst: Anna Leest en Christa van Rijs 
Kindernevendienst: Waltraut Stroh 
Bloemschikking: Jannet Schuurman en Corrie Hoogendoorn 
 

Welkom door ambtsdrager  

Kaarsen worden aangestoken en we zingen: Dit ene weten wij (1e blz) 

Gemeente gaat staan 

Intochtslied: Die chaos riep tot mensenland  blz 269  

Moment van stilte  

Votum en groet   

Gemeente gaat zitten 

Kyriëgebed  

Kinderen – de doos 

Daar komt de man uit Anatot, 

hij deelt de woorden uit van God: 

 Hoor het woord des Heren: 

wij moeten ons bekeren. 

Maar niemand luistert naar zijn stem 

in heel Jeruzalem. 

 

Zoveel geweld en razernij 

in verre landen en dichtbij… 

 Hoor het woord des Heren: 

 wij moeten ons bekeren, 

en bidden met ons hele hart 

om vrede voor de stad. 

Lezing : Johannes 6 4-15 



Zingen: Hoe ver te gaan? Blz 318  

Lezing: Uit het dagboek van dag Hammarskjold 

 

Overweging  

Stilte 

Zingen: Lied van weg en omweg blz 178  

Mededelingen door de ambtsdrager 
Collecten zijn voor wijkdiaconie en wijkgemeente. 
U kunt geven met de app, de collectenzakjes komen langs (die met het rode 
bandje is voor de diaconie) en er liggen briefjes met gironummers. 
Bij de uitgang staat de koffiepot voor uw bijdrage aan koffie/thee. 

Gebeden 

Na het aansteken van een paar kaarsjes bij de kaarsenboom zingen we:  

 

 Slotlied   Hij die gesproken heeft blz 217  

 
Zegen afgesloten met blz  235  
Gij, levende eerste en laatste, moeder, vader, 
God onspreekbaar boven onze woorden uit 
zegen uw mensen die hier nu zijn 
en al uw mensen waar ook ter wereld 
doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede. 


